
Jezus’ ezeltje 
 

Er was eens een veulen, een ezelsveulen klein, 
dat wilde zo graag echt een grote ezel zijn. 
Het wist toch zoveel mooie dingen om te doen, 
maar 't stond vast aan een paal aan de rand van een plantsoen. 
"Heeft de Heer me niet no-dig?" 
Is er voor mij niet iets te doen...? 
 
Maar eens op een dag, ja, het Paasfeest kwam eraan, 
een leerling van Jezus, die zag het veulen staan. 
Hij maakte het los en de mensen uit de buurt 
riepen: hé, kijk eens aan, wat ons ezeltje gebeurt! 
Maar: "De Heer heeft het no-dig!" 
Is het heus waar? Het is mijn beurt!! 
 
Ze brachten het klein, grijze ezeltje toen vlug 
tezamen naar Jezus, en die klom op z'n rug. 
Het veulen droeg trots die zo lieve, lieve Last 
en zijn ezelshart klopte zo blij en zo verrast,  
want: "De Heer heeft me no-dig!" 
Vandaag is Hij bij mij te gast! 
 
Maar 't veulen was jong en zijn pootjes waren klein. 
De Last, hoe geliefd, deed hem toch een beetje pijn. 
Maar steeds als het dacht: 'k wil weer naar de stal terug, 
aaide Jezus zo teder de kleine grijze rug: 
"Ik, de Heer, heb je no-dig!" 
en al zijn krachten keerden t'rug! 
  
Zo stapte het door; het werd groot en het werd sterk. 
Het loofde zijn Heer, want voor Hem deed het zijn werk: 
het droeg steeds zijn Jezus naar waar Hij wilde gaan  
en de mensen daar konden de boodschap weer verstaan: 
"Ik, de Heer, heb je no-dig!" 
Want Ik wil bij je zijn, voortaan...!  
 



Verhaal achter het lied… 
 
 

Jezus’ ezeltje… het ezelsveulen van Palmzondag. 

Hoort u ook het klaaglijke ‘i-aa’ in het ‘no-dig’       ? 
 
Dit luisterliedje is ooit ontstaan toen een vriendin  
rond Palmzondag in het klooster ging.  
 
Maar of je nu zoekende bent, of je roeping hebt gevonden, 
of je het allemaal maar zwaar vindt tegenwoordig, 
overloopt van enthousiasme voor de evangelisatie, 
of stil in je kamer bij Jezus bent… 
in “Jezus’ ezeltje” vindt iedereen zich wel ergens terug… 
 
 
Van harte een gezegende Palmzondag en een  
vruchtbare Goede Week gewenst!! 

 
        
 Yvonne 

 
 
Helaas is de muzieknotatie nooit op papier gekomen,  
maar wie wil kan ik de gitaar-akkoorden toesturen.  
Of je kunt ze gemakkelijk zelf uitvinden: ik speel het in D. 
 


