
 

 

  



Verhaal achter het lied… 

 
Kerstmis! 
 
Jezus,  
Emmanuel,  
Zoon van God. 
 
Van zo hoog gekomen om onder ons te wonen. 
 
En dan aanbidden wij: 
Het Kindje in de kribbe voor het altaar. 
En datzelfde Kindje een meter hoger óp het altaar. 
 
Mens geworden Woord. 
Vleesgeworden Woord. 
Brood geworden Vlees… 
 
Of andersom? 
 
Woord van waarheid en liefde 
voor een leven met Hem tot in eeuwigheid 
en dat begint… hier en nu! 
 
Zalig Kerstfeest! 
 
 

Yvonne  

 

 
 
 
 
 
 


