
 

 
 

  



Verhaal achter het lied… 
 

 
Weet u nog, die ‘goede oude tijd’ van vóór corona, 
dat we een kruisje konden maken met wijwater 
en dat we bij een Hoogmis nog wel eens besprenkeld werden? 
 
Dat overkwam ons op 
bijzondere wijze bij de 
inzegening van nieuwbouw ‘De 
Boomgaard’, op het Hoogfeest 
van het Heilig Hart van Jezus, 
vrijdag 1 juli 2011…  
dit  jaar 10 jaar geleden! 
 

Vidi aquam, zie het water dat 
stroomt uit de tempel, en 
overal waar de rivier komt 
wordt de aarde vruchtbaar en 
het water zoet. 
 

Zie het Heilig Hart van Jezus, dat doorstoken werd:  
bloed en water kwam er uit. 
 
Was mij, zuiver, heilig mij, met heilig water uit de tempel, 
met heilig water uit uw Hart. 
 
Is dat niet wat we vieren bij het doopsel, of elke keer als we een kruisje 

maken met wijwater (het zal straks vast wel weer mogen      ) of als we 
besprenkeld worden? Zijn liefde die ons zuivert, heiligt, nieuw maakt… 
 
Geef mij een nieuw hart, om U te loven en te danken! 
Een nieuwe geest, om uw wil te doen! 
 
Een sprankelend lied! En (bij gebrek aan wijwater): 

het is ook goed te zingen in een frisse lentebui       
 

Yvonne  


