Welke gedachten

mij het dierbaarst zijn...?

Dat zijn de evangelische gedachten,
de heilige Schrift,

de teksten van de heilige liturgie
en de mooie gebeden van de kerk.
Ze zijn voor mijn ziel

een degelijk voedsel, [...]

want het zijn woorden

die louter zijn ingegeven

door de heilige Geest.

Er kunnen dus geen

mooiere gedachten zijn.

Marthe Robin 3-3-30
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