
 

 
 

 



Verhaal achter het lied… 
 
Hoe staat het met uw engelbewaarder? 
Denkt u wel eens aan hem? 

Ik moet bekennen… ik te weinig      
 
Misschien wel daarom dat deze tekst  
van de zalige Belgische priester Wardje Poppe me zo aansprak. 
 
Mijn eigen engel,  
die me helpt bidden, 
die me zachtjes tegenhoudt als ’t fout dreigt te lopen, 
die voorkomt dat ik omwegen maak op de weg naar de hemel! 
 
En dat doet hij niet alléén: 
hij heeft Jezus en Maria als bondgenoten! 
 
Wie wil er niet zo’n engel?! 
Mooier: we hébben er een! Gekrégen! 
 
Dank U, Heer, voor dat mooie geschenk van onze bewaarengelen! 
Dank u, engelbewaarders,  

dat u uw opdracht zo blij en edelmoedig hebt aanvaard      !  
 
2 Oktober heeft hij feest, uw engelbewaarder. 
Misschien een mooie dag om hem eens extra te danken… 
 
Engel van God, die mijn bewaarder zijt, 
aan wie de Goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, 
verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. 
Amen! 
 
 
 

Yvonne  

 
 
 


