
  



Verhaal achter het lied… 
 

God aanbidden… 
Als je begint Hem namen te geven, dan is er zóveel! 
Je kunt Hem bewonderend aanbidden  
zoals Hij is in zichzelf: groot, heilig, wijs! 
Je kunt Hem ook dankbaar aanbidden  
zoals Hij is voor óns: goed, teder, barmhartig..  
Liefdevol… dat is Hij in zichzelf én voor ons! 
 

Uiteindelijk zijn dit lied er twee geworden       
Een opname met koor en orkest! 
De variatie staat hieronder: 
 
1.  Wij aanbidden U, goede God. 2x 

Niemand is goed dan Gij alleen. 2x 
Wij aanbidden uw goedheid, Heer. 2x 
Goede God, goede God... 
 

2.  Wij aanbidden U, tedere God. 2x 
Niemand is teder zoals Gij. 2x 
Wij aanbidden uw tederheid. 2x 
Tedere God, tedere God... 
 

3.  Ik aanbid uw barmhartigheid, God.2x 
Geen is barmhartig zoals Gij.2x 
Ik aanbid uw barmhartigheid. 2x 
Barmhartige God, barmhartige God. 
 

4.  Wij aanbidden uw liefdevol Hart. 2x 
Niemand die liefheeft zoals Gij. 2x 
Wij aanbidden uw liefde, Heer. 2x 
Liefdevolle God, liefdevolle God, liefdevolle God... 

 
Met welke woorden ook: komt, laat ons Hem aanbidden! 
 

Yvonne  


