
 

 
 

  



Verhaal achter het lied… 
 
 

Een paar dagen geleden sprak een pastoor  
over het alziend oog van God,  
in oudere kerken somt nog te zien 
als een grote driehoek met daarin een groot oog  
dat van bovenaf op ons neerkijkt. 
Verschrikkelijk, menen degenen 
die zijn opgegroeid met ’t idee  
dat God al je kleine vergrijpen ziet – en vast wel zal straffen. 
Maar hoe práchtig is dit beeld ook:  
God kijkt naar ons zoals een moeder naar haar zuigeling: 
Hij kan zijn oog gewoon niet van ons afhouden,  
zóveel houdt Hij van ons! 
 
Dát ‘oog van God’, die blik van liefde… 
als je je daarin wilt onderdompelen,  
als je je door Hem wilt laten bekijken… 
dan verandert je leven! 
 
Laten we ons met onze kou, schuld en angst 
voor het liefhebbend ‘oog’ van God plaatsen. 
Niet per se die starre driehoek,  
maar Hij die ons toelacht vanuit de Eucharistie. 
Hij zal ons warmte, gezondheid, nieuwe hoop geven. 
 
Aanbidding:  
‘ik kijk naar Hem, Hij kijkt naar mij…’ 
Die blik van Liefde verandert mijn bestaan. 
 
Neemt u er ook een momentje de tijd voor, 
om u te láten bekijken? 
Misschien kan dit lied u erbij helpen. 
 
 

Yvonne  


