
 

  



Verhaal achter het lied… 

 
Advent. 
Tijd van wachten. Dat is droog. 
Tijd van verwachten. Dat klinkt al hoopvoller. 
Tijd van verlangen… dat is een zaak van het hart! 
 
Een tijd van genade voor wie verlangend verwacht… 
 
Dat is iets waar je stil van wordt. 
Waar je stil voor moet worden om het te kunnen: 
verlangend verwachten… 
 
Hij komt, 
God uit God, licht uit licht… 
Zomaar een stukje ‘credo’ dat opeens meedeint… 
 
Stralende Dageraad, Zon die nooit ondergaat, 
schijn in mijn duisternis. 
Gij uitverkorene, de Eéngeborene, 
word nieuw geboren in mij… 
 
Alstublieft? 
 
Kom, Heer Jezus… 
 

Yvonne  

 

 
 
 
 
 
 


