
 

 

  



 

Verhaal achter het lied… 
 

 
U kent hem wel, die psalm van de boom aan de rivier,  
wortels in het water, altijd groen, altijd vrucht… 
Je vóelt gewoon hoe goed het doet 
om daaronder op een zonnige dag in de luwte te zitten 
en je tegoed te doen aan die heerlijke vruchten. 
 
Gelukkig, als je op de Heer vertrouwt: 
als je bij Hém mag rusten, 
aan de voet van het Allerheiligste, 
of elders, in gebed, van hart-tot-Hart… 
Ook dát draagt vrucht! 
Bron van genade… 
 
En dan de wereld… 
de wereld die niet weet wat ze mist! 
En het tóch mist… 
Liefde, trouw, waarheid, hoop… 
 
Laten we bidden voor ‘de wereld’, 
voor al die mensen, één voor één,  
die zoeken, verlangen, wachten, verwachten. 
 
Dat ze haar hoop op een nieuw leven mag putten 
uit die Bron van Levend water  
die God zelf is. 
 
Dat ze daar de vruchten mag leren kennen, plukken, genieten, 
van de Geest. 
 
 

Yvonne  


