
 
 

 



Verhaal achter het lied… 
 

15 september 2021: de Foyer van Nederland bestaat 45 jaar! 
Een tijd van herinneringen… 

 
Ik zie me nog zitten achter het bureau in de ‘computerkamer’ 
voordat we onze 25e verjaardag vierden… 
Rachel zat tegenover mij te lezen in de notulen  
van de vergaderingen van het Stichtingsbestuur. 
Af en toe zei ze: dát is mooi, dát mag iedereen wel weten! 
Ze las voor… ik typte… en samen werden we steeds meer blij-verwonderd 
om de rode draad van Gods liefde die tevoorschijn kwam 
uit die jaren van pionieren, overleven, opbouwen, 
geven, ontvangen, steun, hulp, hartelijkheid… 
 
Als je er middenin zit lijkt het leven soms minder rooskleurig, 
dan struikel je over de kleine drempeltjes  
die de dagen minder gladjes doen verlopen. 
Maar als je het geheel overziet… 
dan zie je de wonderen die God heeft gedaan! 
 
Ja, het is de moeite waard, Foyer te zijn in deze tijd. 
Het is de moeite waard, Kerk te zijn in deze tijd! 
 
Neem eens de tijd om naar uw eigen leven te kijken, 
voorbij de moeilijkheden van dit moment. 
Zie Gods hand, zijn liefde in zoveel kleine dingen, 
verrassingen, wendingen… 
In de kracht die Hij geeft om te dragen, te verdragen, 
vérder te dragen… 
 
Ik hoop van harte dat u dan mét ons kunt zingen: 
Heer, ik dank U uit heel mijn hart! 
 

Yvonne  

 
 
 

Opname mede mogelijk gemaakt door Hetty en Nancy       


