
 

 
 
 

  



Verhaal achter het lied… 
 

 
 
Heer, ik roep U aan… 
 
Alweer een ‘ik roep U aan’, maar helemaal anders… 
Meer meditatief, verstillend. 
Want het is mijn hart dat roept. 
dat zachtjes klaagt… 
maar ook vertrouwvol is! 
Want ik weet dat U me zult verhoren. 
 
Laat ons, Heer, uw barmhartigheid zien. 
U toch redt al wie vlucht in uw hand. 
 
 
 
Vluchten in Zijn hand… 
opdat Hij ons kan redden! 
Laten we het proberen. 
 

Yvonne  

 
 
 
 
 
P.S. 
Het refrein kan ook apart gezongen worden, als keervers of als 
antwoord op een voorbede. Fijn om het dan een beetje lager in te 
zetten (de bovenste reeks akkoorden), dat zingt wat gemakkelijker 

mee       
 
 


