
 
 

 



Verhaal achter het lied… 

 

We hadden een avondgebed in het kader van de Theologie van het 
lichaam, met een lezing uit Genesis: hoe mooi God de mens gemaakt heeft!  
 
Daarover mediterend kwamen we bij psalm 8: Mooier dan een engel hebt 
Gij hem geschapen… En daaromheen nog zoveel méér! Wauw! Eigenlijk 
was het een reden om te lofprijzen! Maar zo werd het niet. Het werd een 
meditatief lied. Een grandioze God waar je voor neerknielt. 
 
Omdat in de verschillende verzen de accenten nét even anders liggen, was 
het ’t beste (nou ja: ‘t gemakkelijkste) om de lettergrepen gelijkelijk over 
de maten te verdelen. Dat is fijn voor samenzang. Maar het wordt iets 

boeiender (wanneer je mag solo-zingen, zoals nu in de coronatijd      ) als 
je je wat vrijer over de maten mag bewegen. Uiteindelijk kom je dan toch 
weer bij het refrein uit, dat gewoon gezongen wordt zoals het er staat. En 

het liefst met z’n allen       
 
In deze versie zijn couplet 1 en 3 wat vrijer gezongen, 2 en 4 volgens de 
notatie. Kijk maar wat u het beste afgaat, alles is mogelijk: álles brengt de 
Schepper lof en eer! 
 

Yvonne 


