
 
 



Verhaal achter het lied… 
 
 
Op een dag kwam Vader van Hooren aan met een gestencild papiertje,  
uitgescheurd uit een gevonden parochieblaadje. 
‘Kunt u hier iets mee?’ – vroeg hij. 

Uhm…  ja, dat kon ik       
 
En vandaag, 7 oktober, wil ik het graag met u delen. 
We vieren Maria als Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. 
 
Volg ik u na, Maria, dan zal ik van de goede weg niet wijken, 
zegt Bernardus. 
 
Haar navolgen… 
in haar openheid voor het Woord van God 
in haar blijdschap om Jezus bij de mensen te brengen 
in haar moeder-zijn van Jezus en van alle mensen 
in haar zoeken naar wie verloren lopen 
in haar moed, om mensen te vergezellen op hun kruisweg 
in haar standvastigheid die haar staande houdt, ook onder het kruis 
in haar vreugde waarmee ze de verrezen Heer herkent 
in haar volhardend bidden om de heilige Geest 
 
Gaat gij met mij mee, Maria, dan is de weg naar God niet lang. 
 
Laten we haar bij de hand houden,  
soms heel eenvoudig door ’t bidden van een stukje van de rozenkrans. 
We zullen mét haar vreugde vinden in God! 
 
 

Yvonne  

 
 
 

P.S.: Het lied heeft een tegenstem die nét iets te hoog is om gemakkelijk te zingen,  

maar een goede dwarsfluit ziet er niet tegenop       
 

Opname met dank aan Nancy en Willemien! 


