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Verhaal achter het lied… 
 

 
Hier is méér dan Jona. 
Vorige week was hij er weer, die lezing. 
maandag in de 16e week door het jaar,  

uit het Evangelie volgens Matteüs (ja, in Lucas staat hij ook      ) 
’s Morgens tijdens de voorbereiding  
had ik het nog niet eens zo in de gaten,  
maar bij de opheffing van de Hostie zag ik het opeens:  
Hier is méér dan Jona! 
Ú bent meer dan Jona, meer dan Salomo! 
U bent… meer dan het leven,  
Het levend Woord, 
U overwon de dood, 
U bent de Weg, de Waarheid en het Leven. 
U bent de Zoon van God. 
U bent God zelf! 
 
Er waren wat vrienden in huis en heel de dag hebben we er over 
gedaan wat Jezus dan nog meer méér was… Het ware mooie 
ontdekkingen, het maakte de dag tot een gebed. 
 
U bent méér! Altijd maar méér! 
En in dat méér komt u bij ons, in brood en wijn… 
 
Het lied gaat van bijbeltekst via ontdekking over in lofprijzing. 
Wie weet hoeveel coupletten u zelf nog ontdekt! 
Een mooie week toegewenst! 
 

Yvonne  

 


