
 
 

 
 
 

Thorn, maart 2023 
 

Beste vrienden van de foyer, 
 
Gelukkig konden de meesten van u onze activiteiten al vinden op onze 
website, maar we zijn toch blij dat we u hierbij ook – eindelijk! – de 
nieuwe folder “concreet” kunnen aanbieden!  
 

Hoort zegt het voort! 
Hoewel we in een digitaal tijdperk leven, kan het toch handig zijn om dit 
mooie en kleurrijke programmaboekje van de Foyer-activiteiten bij de 
hand te hebben, om er iemand vrijblijvend over te vertellen of hem de 
folder te overhandigen. Ontvangt u normaliter de folder digitaal, maar zou 
u hem aan iemand willen doorgeven of mag u hem bij u in de buurt in een 
kerk of ergens anders neerleggen, dan zullen wij u graag een of meerdere 
exemplaren toesturen. Of u neemt ze mee als u binnenkort eens komt. U 
kunt hem evt. ook downloaden: https://www.foyer-thorn.nl/downloads . 
 

Periferie 
In de coronatijd hebben velen van ons mogen ervaren dat de 
“verlamming” van die tijd ook iets voordeligs had. Mensen werden zich 
bewust dat het goed is om ruimte te hebben en te nemen voor elkaar en 
voor de wezenlijke dingen van het leven. Nu we weer “alles kunnen” 
brengt onze activiteiten-drang het gevaar met zich mee dat we (zonder dat 
we het echt willen!) het wezenlijke weer naar de periferie laten verhuizen.  
 

Wanneer paus Franciscus ons uitnodigt naar de periferie te gaan, geldt dat 
denk ik ook voor dingen als ons gebed en ons geestelijk leven, als die een 
beetje als het “vergeten kind” wat langs de zijlijn terechtgekomen zijn. Dus 
wie weet kan de folder af en toe een appèl zijn om zelf ruimte te houden 

voor stilte en gebed       

https://www.foyer-thorn.nl/downloads


Wat staat er zoal op het programma? 
Activiteiten in stilte: Hiervoor staan weer veel mogelijkheden op het 
programma. Natuurlijk onze basisretraites, maar ook de retraites met 
meer stilte, de Ignatiaanse retraite, de stille dagen en weekenden.  
 

Gezinsactiviteiten: Helaas kunnen de gezinsactiviteiten dit jaar niet 
doorgaan omdat we niemand hebben gevonden die ons daarbij zou 
kunnen ondersteunen met zijn of haar catechetische gaven en liefde voor 
kinderen. Wel hebben wij onze jaarlijkse kindergebedsschool (die al 
veelbelovend in voorbereiding is!) en het tienerweekend (dit jaar een 
volledig weekend!).  
 

Retraite ‘Light’: Ontmoet u iemand die misschien nog niet toe is aan een 
retraite in stilte (of bent u zelf op dit moment meer toe aan een retraite 
die wat creatiever is en niet totaal in stilte) dan hebben we ook nog de 
‘Retraite Light’ die op een eigentijdse wijze vorm wil geven aan ons 
verlangen tot bezinning, en die creatieve ruimte biedt voor onszelf in God.  
 

Hopelijk hebt u de moed om gebed en bezinning een echte plek te geven, 
en mag dit programma voor u een uitnodiging worden om die wens in 
concrete daden om te zetten.  
 

Nieuw: Bid&Werkdagen 
Voor wie tijd en energie heeft om in het heel concrete met elkaar en met 
de gemeenschap de handen uit de mouwen te steken. Een mooie ervaring 
van ‘geloofsgemeenschap’, en… u zult trots zijn op ‘het verschil’ in huis en 

tuin, vóór en ná uw komst        
 

Prijzen…  
U zult het zien in de folder: ook onze prijzen zijn wat gestegen. Ongeveer 
€1,- per dag. Maar het blijven ‘richtprijzen’ want we willen niet dat dáárom 
iemand niet zou kunnen komen. Weliswaar is onze contractuele gas-
rekening 4x zo hoog geworden (van dik € 2.000,- naar meer dan € 8.000,- 
p/m! zelfs al stoken we tussendoor heel zuinig), maar dit zullen we niet 
aan u doorberekenen. Dat zou ook niet helpen… voor zulke bedragen 

rekenen we beter op de Voorzienigheid       



Voorgenomen werkzaamheden 2023… 
Na de prachtige restauratie van de Oude Hal vorig jaar, zijn er dit jaar 
minder spectaculaire maar wel noodzakelijke plannen gemaakt: de 
kozijnen van De Boomgaard (nieuwbouw) zijn aan een laagje verf toe. Dat 
mag wel, na 12 jaren in weer en wind. Degene die voor ons bij 
verschillende bedrijven de aanvraag uitzet is komen kijken, haalde zijn 
hand over een van de zijkanten en liet het witte krijt zien dat op zijn vingers 
zat. De verf is duidelijk aan ’t ‘verpoederen’. “Maar – zei hij – het houtwerk 
is hier wel goed onderhouden, anders had ik nu zwarte en vette vingers 
gehad.” Dat was een reuze compliment voor onze hulpvrienden die daar 

op z’n tijd hun zeemvel over halen        
We hebben in ons programma rekening gehouden met deze werk-
zaamheden zodat u er tijdens de activiteiten geen last van heeft. Volgende 
week horen we welke bedrijven een offerte hebben ingebracht. Bidt u 
mee, dat ’t allemaal mag doorgaan? Als we nú niets ondernemen, is de 
kans groot dat straks het houtwerk aangetast zal worden en dan zijn we 
verder van huis… 
 

Een ander verlangen dat we hebben, is: iets te doen aan oprijlaan en 
paden. Zoveel kuilen, hobbels en plaatsen waar je uitglijdt als je niet goed 
oppast. Juist ná het versturen van deze brief komt daar iemand voor 
kijken. We zouden willen gaan voor ‘goud’, waarschijnlijk kiezen we na de 

offertes voor ‘brons’      … We houden u graag op de hoogte! 
 

 

Over Bea… 
Voor wie haar niet kennen: Bea is een van de twee 
Belgische foyerleden die ‘in den beginne’ de Foyer 
van Nederland mee hebben opgebouwd. Drie jaar 
geleden is ze na een zeer ernstige hersenbloeding 
bij onze buren komen te wonen: een verzorgings-
huis. Dank zij die minimale afstand kunnen we 
haar elke dag bezoeken en regelmatig ophalen om 
bij ons mee Eucharistie te vieren of eens samen 
aan tafel te gaan. 



Op het ogenblijk lijkt ze wat sneller achteruit te gaan dan al het geval was. 
Steeds stiller, kleiner, vaak haar ogen dicht. Maar in al haar kleinheid komt 
ze plots verrassend uit de hoek en laat ons het betrekkelijke – of het 
wezenlijke! – van de dingen zien.  
Ik geef u een détail van haar bezoek met Kerstmis: 
 

De Oude Hal is na de vernieuwing nog altijd niet  
ingericht (we wachten op de afwerking van de  
vloer). Zo kaal, nu heel het huis in kerstsfeer is…  
Misschien kunnen we er dat oude Mariabeeld  
zetten, dat we onlangs kregen. Een beetje omkleed  
met doeken, takken en lichtjes brengt het meteen  
sfeer. De een zegt: “Wat een mooi beeld!” Een  
ander: “Ach, is dat nieuw?” Of: “Dat staat leuk!”…  
“Is het echt oud?” “Zou het hout zijn of gips?”  
“Het past hier wel goed hè, ga je ’t zo laten staan?” 
 

  Bea kijkt vanuit haar stoel omhoog en zegt: 
 

   … “Dag Moedertje” … 

 

 
Met dit waardige einde besluiten we deze nieuwsbrief, maar niet zonder 
u een vruchtbare 40-dagentijd te wensen als goede opgang naar Pasen, 

en heel graag… tot binnenkort! 
 

Gods zegen, 
 
 

André Pierik, Foyervader 
 
 

   …en Bea 
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