
 
 

 



Verhaal achter het lied… 
 

Als u ooit in onze kapel bent geweest,  
kent u het wel: het glas-in-loodraam 
‘Een Foyer is Bethlehem’. 
Je ziet er de Drie-eenheid: 
bovenaan de hand van de Vader, 
uit die hand de Heilige Geest 
en in de kribbe: Jezus. 
 

Naast de kribbe: Maria en Jozef, 
samen met Jezus een eerste afspiegeling  
van de liefde van de Drie-eenheid. 
 

Bethlehem: plaats van gezinsliefde. 
Plaats van aanbidding ook ( u weet van de herders en de wijzen!) 

‘Een Foyer is Bethlehem’: een prachtige uitdaging       
 

Vader van Hooren zei altijd: kijk eens goed naar Jezus. 
Hij ligt daar als een witte hostie op een corporale van stro, 
zijn voetjes al op het kruis: het kruishout van de kribbe. 
 
Lieve Jezus van de kribbe, lieve Jezus van het kruis… 
 
Een lied dat we vaak zongen met de kinderen van de gezinsretraite. 
Het heeft zo’n indruk gemaakt, dat zíj het weer zingen met hún kinderen. 
 

Mijn moeder vond het altijd een ontroerend lied:  

“Dan wordt er nog eens voor je familie gebeden” zei ze dan       
 

In de kribbe is het allemaal aanwezig: 
de lieve Jezus, het kruis, Jezus-Hostie, het gezin, Gods grote familie op aarde… 
 
Laat ons de Vader danken, altijd maar, 
Hem aanbidden … en houden van elkaar. 
 
Zalig Kerstfeest!! 
 

Yvonne  


