
 

 

Thorn, Kerstmis 2023 

 

Beste vrienden van de Foyer, 
 

Met dankbaarheid leven wij als gemeenschap toe naar het Hoogfeest van Kerstmis: Gods Menswording in 

deze wereld. Het wonderlijke feest van Gods betrokkenheid op ieder van ons doorheen dat kleine Kind in 

de kribbe. Een betrokkenheid die wij mogen ervaren doorheen dit prachtige feest maar ook doorheen de 

werkelijkheid van het leven van alle dag, in het bijzonder doorheen onze activiteiten.  

Allereerst in de mensen die naar ons huis kwamen. Na de inzinking door de coronacrisis, vonden weer 

meer mensen ruimte om de stilte te zoeken rondom Gods Woord en om zo dichter bij zichzelf te komen. 

Dan is Kerstmis: vernieuwde menswording. Dat wordt door retraitanten ook zo ervaren. Mensen zijn 

dankbaar vanwege de Heer die Zich in die dagen in Woord, stilte, gebed en liturgie heeft doen kennen. 

Maar ook dankbaar omdat het geheim van Gods betrokkenheid iets bewerkt in ons eigen leven. Daar 

word je blij van, en daar wil je van getuigen. Velen ervaren de Foyer daarin als genadevol. Je komt niet 

zomaar in een stiltecentrum, maar je mag thuiskomen in een gemeenschap die probeert Gods 

menswording gestalte te geven doorheen concreet christelijk leven, in dienst van hen die op  

retraite komen. 

Mensen kunnen zeggen: “Het is zo bijzonder hoe bij jullie alles zijn plek heeft.” Elk Foyerlid met zijn eigen 

taak en gaven, in dienst van het geheel, waardoor Gods liefdevolle betrokkenheid zo tastbaar wordt. 

Mensen ervaren dat als een weldaad. Het geeft aan onze roeping een uitstraling en een 

aantrekkingskracht. Mensen willen méédoen! We denken aan onze vrienden die vaak wekelijks komen 

helpen opdat dit huis een echte foyer, een echt thuis kan worden voor de gasten die komen. Zij helpen 

ons praktisch bij de schoonmaak van het huis en het onderhouden van de tuin, maar delen ook in het  

geheel waar dit huis voor staat. Ze zijn graag bij ons aan tafel en ontmoeten ook de Heer  

in het vieren van de Eucharistie, het gebed en het samenzijn.  

De voorbije jaren hebben we verschillende activiteiten mogen toevoegen omdat er vraag naar was. Zo 

hebben wij de kindergebedsschool geboren zien worden. We zijn dankbaar om het team van jonge 

mensen die daarin het beste van zichzelf geven. Het doet hen meer mens worden, en zo delen ze in onze 

roeping om geloofsgemeenschap te zijn waar men zich thuis voelt. Ook in de activiteiten rondom de 

tieners merken wij die dynamiek van thuiskomen. De tieners vinden het fijn om elkaar in de Foyer te zien 

en dat samenzijn te verankeren in Jezus. Zo ontdekken ze dieper het geheim van zijn Menswording en 

ervaren dat het je als mens evenwichtiger doet leven. Hun enthousiasme is prachtig!  

Het toont dat ons charisma levend is en voor heel wat mensen een genadegave mag zijn.  

Toch lijken velen zich niet bewust dat ons charisma ook echt een roeping kan zijn voor jonge mensen van 

vandaag. Dat baart ons zorgen. Want hoe mooi is het, wanneer jongeren missionair zijn, hun gaven in 

gemeenschap brengen zoals de eerste christenen, kiezen voor een weggegeven leven, helemaal gewijd 

aan de verkondiging. Hoe mooi zou het zijn wanneer ze ontdekken dat zó leven, een ongelofelijke dienst is 

aan de Kerk in onze streken. Misschien in vormen die we nu nog niet precies kunnen zien, maar die juist 

door nieuwe roepingen ook de kleur kunnen krijgen die de Kerk van vandaag nodig heeft.  

Vormen van verkondiging en missionering om de mensen van vandaag,  

die steeds minder van God weten, de kans te geven Hem te leren kennen. 



Op dit moment maken de Foyers de Charité internationaal een pas op de plaats. We hebben de Kerk 

gevraagd om ons te helpen opdat wij duidelijker zien hoe wij ons mooie charisma nog beter kunnen leven, 

tot opbouw van de Kerk naar morgen toe. Wij bereiden er ons als Foyers op voor. Wij zijn ons bewust dat 

de leken bij de verkondiging een steeds belangrijkere rol zullen spelen. In onze huizen zal dat altijd samen 

zijn met een priester, opdat wij ook zelf Kerk zijn waarbinnen de Sacramenten gevierd en ontvangen 

kunnen worden. Tegelijk is die complementariteit tussen priesters en leken ook de bron van waaruit wij 

ons missionaire werk willen leven en gestalte geven in al onze activiteiten. Daar zal het  

retraitewerk met de kostbare stilte die ermee verbonden is, het hart van blijven uitmaken.  

Laten we dan bidden om jonge mensen die samen met ons een levendige gemeenschap willen vormen, 

zodat de Foyer ook in de toekomst mensen kan ontvangen en begeleiden om hen te helpen uitgroeien tot 

volwassen christenen, tot leerlingen van de Heer. Zo bouwen we samen aan het wonderlijke Lichaam dat 

de Kerk is, vrucht van Gods menswording en zelfgave, waar we met Kerstmis de Bron van mogen vieren.  

Dan zullen er in onze westerse wereld steeds meer levendige plekken ontstaan van  

Kerk-zijn waar wij als kleine gemeenschap een steentje aan mogen bijdragen.  

 

Beste retraitant, bidt u mee? 

En jij, jongere van deze tijd, durf jij ‘ja’ te zeggen als de Heer je roept?  

Dan gaan we in geloof en vertrouwen het Kerstfeest en het nieuwe jaar tegemoet! 

 

Van harte een Zalig Kerstfeest gewenst,  

en veel zegen voor een gelukkig, missionair en vredevol 2024! 

 

    André Pierik, Foyerpriester 

 

       ook namens Bea… 

 

Sint Nicolaas heeft over onze hulpvrienden gezegd, dat ieder van hen een cadeau is voor de Foyer      ! 

Wij willen er hier graag aan toevoegen, dat uw gebed, uw financiële bijdragen, elke mogelijke inzet met 

hart en handen, uw reacties op de Sponsorbrief, uw gaven in natura, uw inschrijving voor een retraite… 

dat al uw gebaren van verbondenheid een cadeau voor ons zijn! Geen Foyer kan bestaan zonder die 

grotere ‘familie’ van vrienden en retraitanten die ons werk steunen, dragen en vruchtbaar doen zijn. 

Wij zijn u daar zeer dankbaar voor, gedenken u bijna dagelijks in ons gebed, en dragen in het bijzonder 

de Nieuwjaarmis op voor ieder van u en voor al uw intenties! Met een dankbare groet,           de Foyer 
 
 

 

 

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? 
Dat kan via www.foyer-thorn.nl/contact of stuur een berichtje naar mail@foyer-thorn.nl 

 

Het is zo enorm goed, niets te zien, niets te weten, enkel te willen wat Hij wil, 

zonder bitterheid over het heden en zonder vrees voor de toekomst. 
Marthe Robin, 2 mei 1927 
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