
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

Verhaal achter het lied… 

 
Vorige week een refrein om Wijsheid. 
Vandaag een “Eer aan de Vader…” 
 
Het kwam ooit aanwaaien tijdens een (winterse) vakantie in Banneux. 
Onderweg in de auto, 
wandelend over de besneeuwde wegen,  
biddend slenterend door het heiligdom… 
Lof, dank en liefde! 
 
Dinsdag a.s. (15 september) zijn we jarig:  
dan is het 44 jaar geleden  
dat de Nederlandse Foyer het levenslicht zag… 
 
Is dat niet een mooi moment om de Drie-ene God lof te brengen, 
Hem te danken, Hem onze liefde te betuigen  
als antwoord op de liefde en de genade die Hij al die jaren  
in en door onze Foyer heeft laten stromen? 
 
Dankt u mee?  
En bidt u mee voor de toekomst van deze Foyer? 
 
Hem zij ons hart steeds toegewijd… 
 

Yvonne  
 
 


