
 
 

  



Verhaal achter het lied… 

 
Het was een koude advent. 
En ik moest een ei kwijt. 
Met gitaar en al ben ik vertrokken  
naar het uiterste eindje van de Oude Vleugel. 
En toen het na een hoop gezing-zang-zong 
in mij weer wat rustiger werd, 
bleef ik hangen bij : Maria, u hebt ‘ja’ gezegd. 
 
Ja, dat heeft ze toch maar gedaan, 
ook al wist ze bij haar eerste ‘ja’ ook niet 
wat er nog allemaal zou komen. 
Ze heeft nog veel vaker en steeds opnieuw haar ‘ja’ moeten zeggen. 
En toch waren al die andere ja’s al bij die eerste ingesloten. 
 
En met wat voor een gevolgen! 
Zúlke grote gevolgen, dat de engelen hun adem inhielden… 
‘zeg JA, Maria!’ * 
Een nieuw begin voor de wereld. 
Een moeder voor God. 
En zóveel mogelijkheden voor ons!! 
 
Maria,  
open ons heel wijd en groot 
voor ’t Jezuskind, Gods eeuwig Woord. 
Tóón dat u onze moeder bent 
in deze heilige advent… 
 

Yvonne  

 

 
 
 
 
 
 

* dit idee is niet van mij, heb ik ooit gehoord of gelezen, maar zou niet meer weten waar… 


