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Verhaal achter het lied… 
 

 
Uit onze 2e hands boeken komen regelmatig prentjes tevoorschijn van 
‘vroeger’. De meest schattige of juist bloedserieuze afbeeldingen, 
voorzien van (schrift)teksten, spreuken, gebeden.  
Vaak gedrukt, soms geschreven, met een persoonlijke opdracht erbij, 
of “ter herinnering aan…”.  
Sommige van de afbeeldingen of teksten zijn zo ‘gedateerd’ dat ze nu 
niet veel meer lijken te zeggen – of die je nu niet meer zo kúnt zeggen.  
Andere juist ‘tijdloos’ of van álle tijden. 
 
Zo ook deze tekst. Gevonden op een oud prentje. Handgeschreven. 
Overgeschreven? Of kwam het uit eigen pen?  
Waarschijnlijk niet meer te achterhalen. 
Maar zo sprekend 
dat het je stil maakt. 
Overgave.  
 
 

Yvonne  

 
 
 
 
 
 
 
 

P.S. het originele prentje was waarschijnlijk té versleten om nog te bewaren. Heb 

ik nu wel spijt van      Gelukkig heeft Bea bij een bepaalde gelegenheid eens dit 

níeuwe ‘oude prentje’ voor me gemaakt dat me ondertussen ook dierbaar is      ! 
 
 
 
P.S. P.S.: Mocht iemand van u oude prentjes sparen:  
we hebben er nog, en doen u er graag plezier mee! 
 


