
 

 
 

  



Verhaal achter het lied… 
 
 

Als jongere ging ik graag naar de bijeenkomsten van de Focolare-beweging.  
Zoals Jezus veel in parabels spreekt,  
zo hadden ze daar vaak heel heldere beelden om iets duidelijk te maken. 
 
Zo herinner ik me de aanmoediging om de liefde te leven,  
van moment tot moment.  
Alsof je achter een lopende band staat om kaarsjes aan te steken.  
Als je een kaarsje gemist hebt? Geeft niet!  
Meteen het vólgende kaarsje weer aansteken.  
Want als je heel treurig dat gemiste lichtje nakijkt,  
komen er ondertussen een hoop voorbij die je óók mist. 
Het was een beeld van ‘het moment van NU’ beleven. 
 
Later kwam ditzelfde thema nog eens terug bij een retraite.  
God is niet in het verleden, niet in de toekomst, Hij is in het eeuwige NU.  
Dus blijf niet staren op wat vroeger was,  
en maak je niet teveel zorgen over de toekomst,  
maar leef NU met Hem,  
want dat is de enige plek waar je Hem daadwerkelijk ontmoet.  
 

Hoe bevrijdend, die momenten dat dat eventjes lukt       
 
Een gezegend NU gewenst! 
 

Yvonne  


