
 

 
 
 

 



Verhaal achter het lied… 
 

Hebt u dat ook wel eens? 
Je kunt zo dor en droog en leeg zijn… 
Of juist zó vol… dat ’t niet in je hart past. 
Dat je niet weet wat en hoe te bidden. 
 

Hoe bemoedigend dan, wat Paulus zegt: 
 

“De Geest komt onze zwakheid te hulp. 
Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, 
maar de Geest zelf pleit voor ons 
met onuitsprekelijke verzuchtingen.” 

 
Heer, zend ons uw Geest, die ons leert bidden! 
Die ons leert zeggen: Abba, Vader! 
 

Dan hoeven we maar stil bij U te zijn, 
ons niet druk te maken over woorden en mooie zinnen. 
Want U,  “die de harten doorgrondt, 

weet waar de Geest op zint, 
want Hij pleit voor de heiligen 
naar Gods bedoeling.”   Rom. 8,26-27 

 
Waarom het 2e couplet in het meervoud? 
 

Omdat we niet alleen willen vragen voor onszelf, 
maar in ons stil, woordeloos gebed ook bidden  
voor al degenen die niet willen, niet kunnen,  
of er niet aan denken* om tot bij God te komen... 
 
Zend ons uw Geest… 
 
 

Yvonne  

 
 

* Ik trek de wereld rond en ga alle goede daden - groot en klein - zoeken en verzamelen, 

om ze U aan te bieden: de werken, alle inspanning, de moeite en de pijnen, de tranen, 

alle soorten van beproevingen, alle verdriet, alle smaad en alle verzuchtingen van 

zielen die U dit alles niet kunnen offeren, er niet aan denken dat te doen, of niet weten 

hoe.   

         Marthe Robin 


