
 
 

 
 
  



 

Verhaal achter het lied… 
 

 
Hoogfeest van het Heilig Sacrament. 
In de Foyer kun je moeilijk denken aan het mysterie van de Eucharistie, 
zonder aan Marthe Robin te denken. 
Heel haar leven was ‘eucharistie’: dankzegging en zelfgave. 
 
Ik heb gezocht, maar niet gevonden, in welk boek het ook weer was 
dat we een oude tekst vonden van de heilige diaken Efrem  
die schrijft over de ‘werking’ van de Eucharistie. 
Efrem is een diaken en kerkleraar uit de 4e eeuw, 
maar je zou zó denken dat het over Marthe ging. 
 
Die tekst raakte me zo, dat ik er een lied van maakte. 
Misschien kwam het uit het Frans: 
ik weet nog dat ik met een heel ‘letterlijke’ vertaling aan ’t werk was. 
Wendy zuchtte eens, en zei: dat kunt u beter! 
 

Tja, wat doe je dan       
 
Uiteindelijk werd het dit lied… inderdaad ‘beter’! 
We hebben het met z’n allen geoefend en gezonden (tweestemmig!) 
voor een lustrum-priesterfeest van Vader van Hooren. 
 
“Eet in geloof, dan zult ge ontvangen het vuur van de Geest”! 
 
Zóveel… 
Want Hij heeft ons lief. 
 
Zalige Communie! 
 
 

Yvonne  


