
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Verhaal achter het lied… 

 
Eens in een verhalend boek over Grignion de Montfort  
stond deze éne zin uit een lang gebed.  
De rest van het gebed heb ik helaas nooit ergens kunnen vinden,  
misschien heb ik het niet herkend vanwege een andere vertaling d 
ie niet meer helemaal overeenkwam met bovenstaande woorden?  
Als iemand een tip heeft… welkom! 
 
In elk geval bleef deze zin in m’n hart hangen.  
Want wie heeft het níet ooit nodig:  
bijstand, verlichting, een warm hart. 
 
Een meditatief refrein, voor elk moment,  
zeker aan het begin van dit nieuwe school- en werkjaar.  

Laat ons ZINGEN om WIJSHEID       
 
Ook voor de seminaristen die deze week bij ons in retraite zijn… 
 
 

Yvonne  
 
 


