
 
 

 
 

  



Verhaal achter het lied… 
 
 

10 jaar geleden was hij er: onze nieuwe vleugel! 
Een dik jaar van bouwen en een nog véél langere voorbereiding 
waren er aan vooraf gegaan. 
Het terrein ontginnen en  effenen,  
diepe pijlers boren waarop ’t geheel kan rusten,  
en dan steen voor steen, muur voor muur… 
Elke week een nieuwe avontuur! 
 
In die tijd is dit lied gegroeid. 
Bezinnen, ja, dat hebben we gedaan.  
Vertrouwen… dat hebben we moeten hebben. 
We zeiden: we gaan dóór tot we tegen een muur lopen. 
Maar elke keer als we bijna voor de muur stonden, 
ging er weer een deur open. En we konden dóór! 

En die vaste plaats – een beetje kunstmatig       – maar hij kwam er! 
Nu staat hij er, ‘De Boomgaard’, en de retraitanten vertoeven er graag. 
 
Het is een mooi beeld van het bouwwerk van ons leven. 
Jezus als de rots, Híj helpt ons vooruit, Hij is de bouwmeester! 
En als ieder van ons een ‘levende steen’ wil zijn 
in zijn Lichaam dat de Kerk is… Ja, dán is er toekomst! 
 
We hebben deze week de seminaristen op retraite. 
Bouwstenen voor de Kerk van Morgen. 
Laten we hen met ons gebed omringen 
en ook zelf meebouwen aan ons eigen en ons gemeenschappelijk leven 
in dit nieuwe werk- en schooljaar! 
 
 

Yvonne  

 
 
 
 
 
 
 

Opname mede mogelijk gemaakt door Hetty en Nancy       


