
 
 
 
 
 

 

  



 

Verhaal achter het lied… 
 

 
We zijn in de tijd van de priesterwijdingen, 
wijdingsverjaardagen en jubilea. 
Vanmorgen nog was er een bij ons in huis 
die de H. Mis mocht opdragen uit dankbaarheid voor zijn wijding, 
alweer een aantal jaartjes geleden. 
 
Priester zijt gij, tot in eeuwigheid. 
 
We hebben het voor hem gezongen, na de zegen. 
In het bewustzijn, dat het een héle taak is: 
‘geroepen, gewijd en gezonden  
om tussen de mensen Gods apostel te zijn: 
vergevend, onderrichtend en offerend…’ 
 
We mogen blij zijn met onze priesters, 
ze in het zonnetje zetten,  
zéker op hun wijdingsdag, 
maar vooral voor hen bidden, 
alle dagen, 
om vreugdevolle trouw ‘tot in eeuwigheid’! 
 
 

Yvonne  


