
 
 
 

 
 

  



 

Verhaal achter het lied… 
 

 
Meimaand… Rozenkransmaand! 
 
Hoewel bij veel dingen het ‘staartje’ normaliter achteraan komt. 
hebben wij bij het rozenhoedje de gewoonte  

het ‘staartje’ aan het begin te bidden       
 
Na de geloofsbelijdenis en het Onze Vader  
volgen er 3 Weesgegroeten, waarin we Maria eren  
in haar verbondenheid met de drie Goddelijke Personen. 
Al naar gelang de zinsnede van de voorbidder klinkt het dan: 
‘Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader…’ 
‘Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon…’ 
‘Wees gegroet, Maria, bruid van de Heilige Geest…’ 
 
Biddend met kinderen zoeken we vaak naar iets  
dat nét even optilt, dat voorkomt dat de dingen (of een gebed)  
een sleur worden of iets saais…  
Zo werd op een goede dag dit lied uitgevonden.  
Het kan bij gelegenheid best eens  

de drie Weesgegroeten van het ‘staartje’ vervangen       
 
Wees gegroet, Maria, bruid van de heil’ge Geest, 
help ons in deze Paastijd, op weg naar Pinksteren, 
steeds meer kind van God te zijn 
zoals u het altijd bent geweest! 
 

Yvonne  


