
 
 
 

  



 

Verhaal achter het lied… 

 
28 augustus: feest van de H. Augustinus. 
 
Wie heeft nog nooit zijn verzuchting gehoord: 
 
“Onrustig is mijn hart, totdat het rust in U” 
 
Hoort u het ook:  
de gejaagde, korte noten van het begin, 
het ongeruste zoeken,  
dat steeds meer ‘gebonden’ klinkt, rustiger, 
naarmate men meer ‘vindt’… 
 
De aansporing tot de ziel, vol vertrouwen te zijn: 
wees niet meer onrustig, de Heer draagt zorg voor U! 
 
En dan, vreugdevoller: onrustig is mijn hart… 
maar met de overtuiging: het víndt rust in U 
 
Ik wens het u toe !! 
 

Yvonne  
 
 


