
 
 

 

  



Verhaal achter het lied… 
 

 
 
Psalm 150 
Die zingen we elke 2e zondag op ‘eigen wijze’: 
 
Loof de Heer in zijn paleis,  
dansend, 
met bazuingeschal, harp en citer, 
gitaar en fluit, bekkens, cymbalen…! 
 
Heerlijk toch, God loven met al die instrumenten? 

Zou ik graag eens LIVE doen       
 
Al wat ademt, loof de Heer! 
 
Ja, laten we er maar eens diep voor ademhalen: 
 
Loof de Heer! 
 

Yvonne  


