
 
  



 

Verhaal achter het lied… 

 
Het zijn warme dagen. 
Wie denkt er dan niet af en toe aan het water: 
pootje baden in de zee, 
een kikkerbadje in de tuin, 
of zomaar even een wandeling langs de plas in Thorn 
 
Soms kom je al denkend van ’t een op het ander, 
en nu zat ik plots bij de leerlingen na Pasen, 
ook op het water, niet spelevarend maar aan het werk. 
Vissen. 
 
Jezus op het strand.  
Ze eten samen wat. 
Wonderlijk… 
En dan dat onder-onsje met Petrus: 
Heb je Me lief? 
Slik! 
 
En u? En ik? Heb je Me lief…? 
 
Eén ding: Hij is bij machte ons te helpen. 
Zijn Hart is er vol van! 
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