
 

 
 
 
 
 

 
  



 

Verhaal achter het lied… 
 

 
Pinksteren!  
Kom, heilige Geest! 
Kom met ál uw gaven! 
Want de wereld heeft het zo nodig: 
uw liefde, uw wijsheid, uw vrede, al uw zegeningen. 
 
Ja, ik weet het: de vruchten zijn niet ‘te koop’, 
alleen de zaadjes: we moeten zelf méé doen! 
Gave zijn, tot lof en eer van de Heer 
en tot welzijn van zoveel mensen rondom ons. 
Ook dát kunnen we niet alleen. 
Maar dat hoeft ook niet: 
 
Elke Eucharistie  
komt de Geest over de gaven, 
heiligt Hij brood en wijn, 
heiligt Hij ons, en maakt ons één: 
één met Christus die wij ontvangen 
en in Hem één met elkaar. 
 
Elke Eucharistie is een stukje Pinksteren! 
 
Kom, heilige Geest… 
 
 

Yvonne  


